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De Turbulente Levensloop van een Veldhovense Eikel

Voorwoord

Dit is het ongelooflijke relaas over een eikel, die zich duizenden jaren geleden met behulp
van de wind, een geit, schaap of mens vanuit het zuiden in Veldhovense bodem wist te
nestelen om zich vervolgens te ontpoppen tot de machtige, nuttige en onsterfelijke
eikenboom die hij nu is.

Heel lang geleden bestond de natuur rondom Veldhoven uit vennen en eikenbossen, waar
de schapen zich konden laven aan de vele eikels die onze koningen van het bos hen
verschaften. Daarnaast heeft deze kanjer zich eeuwenlang dienstbaar gemaakt als
houtleverancier voor het bouwen van huizen, vervoersmiddelen, werktuigen en
waterputten.

Van 2008 tot 2018 worden rondom Veldhoven diverse opgravingen gedaan, waarbij er
ruim 42 eikenhouten waterputten worden opgegraven, daterend van de bronstijd tot in de
late middeleeuwen en konden de nederzettingen en hun leefwijze gedetermineerd
worden.

In 2018 geeft ArchAeO, (F. Kortlang) in samenwerking met Museum 't Qude Slot en
gemeente Veldhoven afdeling Kunst en Cultuur, kunstenaars de gelegenheid zich te laten
inspireren door het archeologisch hout dat overblijft. Men mag een groot stuk of een paar
stukjes meenemen uit diverse perioden met als voorwaarde het resultaat in 2019 tentoon
te stellen.

Daar wij 25 jaar lang in deze omgeving gewoond hebben wilde ik graag aan dit project
deelnemen.

Vanuit mijn enigszins lukraak gekozen drie stukjes hout (daterend uit drie verschillende
perioden: de Romeinse tijd, vroege middeleeuwen en late middeleeuwen) ben ik in de
geschiedenis rondom Veldhoven gedoken, op zoek naar enig mystiek verband tussen die
drie perioden en de eik zelf.

En...gevonden!

Volle middelezuwen
H ik Meerveldhoven

Zeldzame medaille O.L.V. ter Eik

Late ijzertijd - Romeinse tijd en de eik:

de Germanen hielden rituelen rondom de 'heilige eik’, zij zagen de eik als de vervanger van de goden.
Aangezien Oerle en Toterfout belangrijke archeologische plaatsen waren, heeft er gegarandeerd een
heilige eik gestaan.

Vroege middeleeuwen en de eik:

rond 700 vindt de kerstening plaats hier in Veldhoven en omgeving. Bovendien werd ik getriggerd door
het feit dat ik in het archeologisch rapport las dat ‘Willibrord hier landerijen heeft en mogelijk enkele
boeren hier de hand heeft geschud'.

Hij en Bonifatius staan er om bekend diverse heiligdommen te hebben geschonden waaronder
boomheiligdommen die ze soms eigenhandig kapten.

Late middeleeuwen en de eik:

in 1264 vindt een boer uit Mirfelt (het huidige Meerveldhoven) een miraculeus beeldje dat eigenhandig
driemaal terugloopt naar de eik waar het is gevonden. Anno 2019 staat er nog steeds een eik in de
Christus Koning kerk te Meerveldhoven en vooral in mei komen er nog veel bedevaartgangers op af.

Meer dan voldoende voer om deze gebeurtenissen te laten versmelten met elkaar door middel van
beelden en een legende. Deels op basis van feiten en deels fictie, ontsproten aan mijn eigen fantasie
maar ook hoe het geweest zou KUNNEN zijn.

De mariale reliek, de bemodderde zoom die als bewijsstuk diende dat het beeldje driemaal eigenhandig
is teruggelopen, is onvindbaar tot op heden. Dat heeft mij de vrijheid gegeven er zelf een plausibele
verklaring voor te geven, zonder afbreuk te doen aan de magie van de reeds bestaande legende
omtrent Maria ter Eik.

Mijn inzending voor deze expositie bestaat uit 4 delen:

DRIE RELIEKKASTJES
Met daarin de stukjes hout uit de betreffende perioden, originele munten en medailles en kleine
voorwerpjes die het verhaal en de tijdssfeer ondersteunen.

DE TURBULENTE LEVENSLOOP VAN EEN VELDHOVENSE EIKEL
Een beknopt overzicht van de gebeurtenissen rondom de eik in Veldhoven in de vorm van kleine
relieken, tot en met het naderende einde. Gezien vanuit de eikel zelf.

DE OOGGETUIGEN

Namen van personen die hier daadwerkelijk hebben gewoond, gevangen als relieken in eikeldopjes die
op hun beurt weer gevonden zijn rondom de opgravingen.

Zij spelen allemaal een rol in de legende.

BOEK

Moers, Mechtelt en Maria: de legende is in boekvorm te lezen en te downloaden als pdf op mijn
website.

Moers is hoofdpersoon rondom een heidens ritueel bij de heilige eik op Toterfout.

Mechtelt is getuige van de boomkap van de betreffende eik, 650 jaar later.

Maria wordt gevonden in een eik en begint haar legende daar waar de mijne eindigt.

Het maken, het zoeken en duiken in de geschiedenis alsmede de bezoekjes aan diverse personen en
historische plaatsen rondom Veldhoven heeft mij een jaar lang bijzonder weten te boeien.

Ellen Eva Brouwers, 14 maart 2019



De Turbulente Levensloop van een Veldhovense Eikel

10.000 - 8.000 v. Chr: Na een lange reis ontkiem ik me voor het eerst in het
bos bij Toterfout.

83: Feestende mensen rondom mijn stam: ze denken dat er een god in mij
huist. Een jongen breekt een van mijn takken en er worden schedels in
gehangen.

230: Onder mijn kruin wordt recht gesproken en ik zie hoe weer een
mensenoffer naar de Meeren gedragen wordt.

235: Naast mij wordt een broer geveld voor een waterput op Sittert. Ze laten
mij gelukkig staan.

674: Ik word behangen met koortsdoekjes en de in mijn stam geboorde
gaatjes worden gevuld met nagelvijlsel.

709: Wederom wordt een dikke broer rigoureus omgehakt terwijl er mensen
huilend op de achtergrond staan toe te kijken.

775: We lopen nu echt gevaar met zijn allen en worden tevens minder
bezocht.

814: Daar gaat ook mijn stam ... maar een meisje redt een van mijn takken,
snijdt er wat moois van en zet het resultaat in een boom langs de Gender.
Gelukkig lig ik weer te ontkiemen.

1264: Mijn tak wordt uit de boom gehaald en krijgt een jurkje aan. Tot
driemaal wordt hij in de boom teruggezet. Later word ik ommuurd en weer als
vanouds aanbeden.

1648: Opnieuw een slachtpartij. Met grof geweld word ik door twee mannen
doormidden gekapt doch een van mijn eikels weet zich weer snel te
ontkiemen.

1803: Ik ben nu weer groot genoeg om mijn oude stam te vervangen in de
kapel en word wederom behangen met ex voto's.

1953: En nogmaals word ik vervangen.
2060: Het wordt me hier te droog en te warm onder mijn wortels ...

... ik kap er nu zelf mee.




De Ooggetuigen

83 Moers ondergaat een rituele straf na het schenden van de heilige eik
150 Jutta brengt een offer aan Diana Venatrix in een Romeins tempeltje te Heers
230 Hillais het mensenaffer in de Meeren dat tot op heden niet gevonden is

23

@

Ludeken helpt mee met het graven van een eikenhouten waterput op Zittard
306 Gooswyn is een reizende avorturier die over eenwonderbaazrlijk figuur verhaalt
413 Cunegont en haar man worden samen gevonden in een Meravingisch graf

69

@

Lambertus predikt onder een elk in Meerveldhoven
709 Willibrardus koopt grond en laat heilige eiken kappen
727 Roversdochter Heribertha geneest en vader bekeert zich

77

@

Gullint sehenkt 13 hoeven en een kerkje te Meerveldhoven
814 Mechtelt redt een tak van de eerste heilige eik en snijdt een beeldje

81

o

Pastoor Alfger adviseert haar het beeldje in een geheime boom te plaatsen
1264 Dirck Conegonden vindt op toevallige wijze het heeldje

1204 Wouter van de Venne en zijn vader halen een grap uit

1473 Leonius Horst wordt als eerste pastoor aangesteld in de grote kapel

1473 Godefridus Cobbeck schenkt een altaar

1495 Reinaart Reinerszoon doet de vroegste vermelding van pelgrimage

1610 B. Gramaye, geschiedschrijver, verhaalt over veel bedevaartgangers

1629 Hendrick Barghouts en van Laarhoven stellen de vele mirakelenop schrift
1648 Vrouwe van Diest van 'tSlotje te Blaarthem, ontfermt zich over het beeldje,
1648 Michiel en Hermanus, overgelopen kosters, hakken de heilige eik om in de kerk
1664 Martinus Snoek legt een coggetuigenverhaal vast

1671 Jan Huibert Janszen haalt het beeldje op en houdt clandestiene missen thuis
1672 Pauwels Janszen neemt het van hem over omdat het bij Huibert te klein wordt
1888 J. Cuijpers bevestigt dat de mariale reliek zich in de kerkkluis bevindt

1940 Pastoor Martinus van de Ven beschermt het Mariabeeldje opnieuw

1940 Bert Groenen krijgt van hem de opdracht een gat in de sacristie te maken

1949  Piet v.d. Heiden hangt een ex voto voor veilige terugkeer uit de oorlog in de eik

2006 Pastoor Donders geeft opdracht om het beeldje na de ocrlog te restaureren
2006 Joachim van den Heuvel weet dit deskundig te doen, evenals het houten beeld
2007 J. Bijnen schrijft het boekje ‘Inde kruin van de Eikenboon

2018  Fokko Kortlang graaft waterputten op organiseert kunst met archeclogisch hout

Foto: L-Mount Media, M. van Liebergen 2019  Ellen Eva Brouwers brengt de ooggetuigen bij elkaar tot een nieuwe legende



MOERS

Halfmijl, 21 december 83 n. Chr.

Er is geen weg meer terug.

Morgen zal het stamhoofd over zijn lot beschikken. Had hij maar wat
voorzichtiger gedaan of even langer gewacht tot de stoet compleet uit het zicht
was verdwenen, dan was hetgeen hem te wachten stond hem beslist bespaard
gebleven.

Moers huivert en niet alleen van de kou. Het vriest dat het kraakt. De windsels
in zijn leren schoenen zijn bevroren en de warme straaltjes bloed die vanuit de
flinke schaafwond op zijn linker bovenbeen naar beneden sijpelen kunnen de
kou niet verhelpen.

Een onverbiddelijk ijzige wind snijdt door zijn onbedekte blonde haardos. Naast
hem lopen stilzwijgend en voor zich uitkijkend, de twee mannen die hem zojuist
hebben gered van een gewisse dood door de nachtelijke vrieskou, doch helaas
niet van het te beschoren lot ...

Die avond heeft het Yulefeest plaatsgevonden: het jaarlijks midwinterfeest ter
ere van het terugkerende licht, de winterzonnewende. Van zowel Ohrle als van
Herle tot Martfelden: in groten getale is men op komen dagen, ondanks het
gure winterweer.

Na een lange donkere periode wilde men koste wat het kost op het feest
aanwezig zijn en bovendien kon men zich warmen aan een groot vuur wat al
uren van tevoren door enkele mannen was opgestookt.

Ze hadden zich allen verzameld rondom de heilige eik, het grootste
boombheiligdom in de buurt en die volgens overleveringen al duizenden jaren
oud was! Er werd wild gedanst, ontiegelijk gegeten en het gerstenat had rijkelijk
gevloeid. Aan het eind van de avond klom een door de priesteres aangewezen
jonge knaap de eik in om de maretakken af te snijden die men thuis aan een
balk bevestigde zodat men beschermd was tegen ziektes en ander onheil
gedurende het komende jaar.

Meegenomen witte doeken werden uitgespreid en aan elkaar geknoopt om te
voorkomen dat ze niet op de grond vielen want dat zou ongeluk brengen.
Vervolgens werden de koppen van twee schapen en een geit in de eik gehangen
nadat ze onder luid protest door de priester waren gekeeld en geslacht en
daarmee waren de offers gebracht om de goden gunstig te stemmen.

Moers was alleen gekomen: zijn ouders waren te oud en te slecht ter been om
helemaal naar Halfmijl te lopen. Hij zou voor hen wel een maretak meebrengen.
Echter waren dit jaar het aantal maretakken dun gezaaid en bleef er, mede door
de grotere opkomst dan andere jaren, niets over voor Moers.

Zijn ouders konden wel een beetje geluk gebruiken vond hij en hij wilde ze niet
teleurstellen. Hij had hoog in de boom, waar men niet durfde te komen
vanwege de stam die door sneeuw en ijzel extra glad was geworden, nog een
maretak zien hangen. Moers draaide zijn hand er niet voor om maar besefte
wel dat hij een groot risico liep ... als niet-ingewijde mocht je de eik niet
beschadigen op welke manier dan ook.




Er deden zich de verschrikkelijkste verhalen rond over jongens die de euvele moed
hadden gehad de eik, liever gezegd de goden, uit te dagen.

Hij had verhalen gehoord hoe iemand het ooit gewaagd had tegen een heilige
boom te plassen hetgeen hem prompt een gezwel op zijn oog bezorgde waar hij
nimmer meer vanaf kwam. Maar een heiligdom beschadigen ... daar stonden nog
de meest weerzinwekkende straffen op. De schors beschadigd? Dan werd naar
verluid, je navel eruit gesneden die vervolgens op de bast werd gespijkerd en dan
werd je net zolang om de boom heen gedraaid totdat je ingewanden zich als garen
om een klosje hadden gewonden.

Moers kreeg het benauwd bij de gedachte maar was vastbesloten die ene
maretak uit de boom te halen. Hij wachtte tot het grote vuur enigszins was
gedoofd en iedereen weer huiswaarts keerde. Omdat hij niet in het holst van de
nacht alleen naar huis wilde lopen, wachtte hij tot de stoet ver genoeg was om hen
niet meer te kunnen zien en horen maar dichtbij genoeg om hen nadien in te
halen.

Nadat hij met een speciale spreuk de goden had aangeroepen om hem deze
bijzondere gunst en tevens bescherming te verlenen, zocht hij een stuk op de
stam waar hij zijn tocht naar boven kon beginnen.

Het vuur vertoonde nog een weinig licht maar hij had geluk: dit jaar was het sinds
lange tijd weer ‘Volle Maan van Yule’ waardoor hij goed kon zien waar zijn voeten
te plaatsen.

Hoger en hoger klom hij. Nog slechts een klein stukje verwijderd van het begeerde
doel besloot hij zijn linkervoet op die ene tak te steunen om dan met flink
uitstrekken de maretak met zijn rechterhand beet te pakken.

Of het nu aan Moers lag, die net wat te zwaar was of aan de tak die net wat te
bros was: feit is dat de tak onder zijn linkervoet afbrak en luid knarsend door de
bladerloze kruin naar beneden viel ... met Moers erachteraan. Met een luide, niet te
onderdrukken kreet, bleef hij halverwege hangen nadat hij eerst zijn bovenbeen
had opengehaald aan de diepgevroren schors.

Het is een nieuwe dag en alle stamleden hebben zich opnieuw rondom de eik
verzameld. Waar gisteren nog werd gelachen en gedanst heerst nu een bedrukte
stemming.

Moers heeft geen oog dichtgedaan. Nadat zijn moeder gisterennacht de
schaafwond had voorzien van een papje van gedroogd duizendblad en hem een
wilgentakje had gegeven om op te knabbelen tegen de pijn, heeft hij haar de gehele
nacht zacht horen huilen.

Moers wordt door de omstanders in de kring geschoven. Hij siddert van angst ...
wat hebben de goden bevolen ... Het ergste wat er kan gebeuren is dat hij als offer
zou worden gehangen, misschien nu of bij een volgende ceremonie tijdens
Equinox, het feest van de lente. Maar wanneer de stamoudste hem met een zachte
blik in zijn ogen aankijkt stemt hem dat direct hoopvol. Er zijn gisteren schijnbaar
al genoeg offers gebracht en bovendien is Moers een aardige en gezonde jongen
die eigenlijk niet gemist kan worden binnen de stam.

De goden hebben tot de priesteres gesproken en het oordeel is geveld: cog om
oog, tand om tand. Een tak eraf ... dan een vinger eraf en Moers mag zelf beslissen
welke.

Hij heeft geluk.



JUTTA

Herle (Heers), 13 augustus 150 n. Chr.

Nog slechts een goede maan te gaan en dan is het zover: de moeder van Jutta
zal bevallen van haar vierde kindje.

Vanochtend vroeg is Jutta vertrokken vanuit Sittert naar Herle om speciale
kruiden bij elkaar te zoeken. Langs het kronkelige zandpad groeit
vrouwenmantel, zilverkaars, kamille en aan de bosrand veelvuldig moerasspirea
en wilgenroosje: de juiste ingrediénten om de bevalling voorspoedig te laten
verlopen.

Het is een prachtige zonnige dag. Jutta draagt haar blonde lange haar in een
vlecht die ze vervolgens heeft opgestoken. Ze ziet er beeldschoon uit in haar
dunne wollen tuniek in blauwe schakeringen.

Voor haar eigen veiligheid wordt ze vergezeld door haar jongere broer
Waldemar, want op Herle verblijven naar verluid nogal wat Romeinen deze
dagen. Deze lichtgebruinde mannen met hun blinkende harnassen kun je als
vrouw beter niet alleen tegenkomen. ‘Rustig blijven en altijd vriendelijk
antwoord geven’ heeft hun moeder hen als wijze raad meegegeven vanochtend.

Op Herle zouden ze een tempeltje gebouwd hebben waar zij hun eigen goden
vereren. Waldemar brandt van nieuwsgierigheid en stelt zijn zus dan ook voor
een ommetje te maken in de hoop dat hij er een blik op mag werpen.

Ze slaan af op het moment dat ze verderop wat bomen bij elkaar zien staan,
daartussen, een beetje op verhoogde grond, zou het Romeinse heiligdom
moeten liggen. Dichterbij gekomen ontwaren ze tussen de bomen een lange
muur. Waldemar neemt Jutta bij de hand en samen besluiten ze de muur te
volgen totdat ze een ingang kunnen ontdekken. Zodra ze de hoek om lopen
staan ze ineens oog in cog met twee soldaten.

Waar de reis naartoe gaat en wat ze hier komen doen. Terwijl Waldemar uitleg
geeft wordt de aandacht van de twee mannen getrokken naar het haar van
Jutta en zonder verder naar de jongen te luisteren bevelen ze Jutta haar kapsel
los te maken. De dikke vlecht ontrolt zich als een sierlijke slang over haar
borst.

Met de punt van zijn sabel tilt hij de vlecht op en bekijkt hem nauwkeurig van
alle kanten. Lang hoeft hij er niet over na te denken: blonde Germaanse haren
vinden namelijk gretig aftrek in Rome waar men er pruiken van maakt. Als
vergoeding biedt hij haar twee werkelijk prachtige fibula aan. Haar broertje kijkt
haar met indringende blik aan: niet doen Jutta, je hebt het mooiste haar van de
hele stam! Maar Jutta heeft nog nooit zoiets moois gezien en gaat akkoord.

Met een handig gebaar kortwiekt hij het haar met zijn vlijmscherpe zwaard en
beide mannen strelen de vlecht alvorens ze hem voorzichtig opbergen in een
leren buidel. Deze zal heel wat opbrengen later. En ja, natuurlijk mogen ze een
blik werpen in hun tempel.




Jutta en Waldemar volgen de twee soldaten totdat ze door een soort van stenen
poort de omheining binnentreden. Daarbinnen zien ze een kleiner rechthoekig
gebouwtje, omgeven door een galerij van zuilen. Ze mogen daar echter niet naar
binnen want alleen de priester heeft daar toegang. De soldaat vertelt Waldemar,
die enigszins teleurgesteld is om dat feit, dat daarbinnen een groot beeld staat
van hun oppergod: Hercules-Magusanus. Maar Jutta’'s oog valt eigenlijk al meteen
op het altaar dat voor de ingang staat en met name het kleine vrouwenbeeldje dat
erop is geplaatst. Voor het altaar liggen diverse offers in de vorm van
dierenhuiden en koppen, schalen met graan en prachtige fibula's en
kralenkettingen.

De Romeinse soldaat die haar vlecht heeft gekocht en met de minuut meer en
meer gecharmeerd raakt van deze schone Germaanse, vertelt hen dat vandaag de
feestdag wordt gevierd ter ere van de godin Diana Venatrix en dat ze daarom
vandaag op het altaar prijkt.

Diana, godin van de jacht, maar tevens ook de licht en leven brengende godin.
Offers aan deze godin kunnen eveneens helpen de bevalling lichter te maken
voegt hij er enthousiast aan toe.

Jutta twijfelt geen moment, knielt neer en offert een van de zojuist verkregen
fibula op aan Diana. Het welzijn van haar moeder en nieuwe zusje of broertje
weegt groter dan het hebben van twee spelden.

En ach ... heur haar ... dat groeit vanzelf weer aan.




HILLA

De Meeren, 27 oktober 230 n. Chr.

Een bleek herfstachtig zonnetje omzoomt het treurende gezelschap dat vanuit
richting Ohrle het moeras bij De Meeren nadert. De priesteres die vooruit is
gelopen staat hen met wijd geopende armen aan de rand op te wachten. Zij heeft
een goede plek gevonden waar de twee mannen het offer wat zij hebben gedragen
voorzichtig in het moeras kunnen leggen waarna het onder toeziend oog van alle
stamleden langzaam in de stinkende, dampende massa zal verdwijnen.

In dat jaar waren er slechte oogsten geweest. Onweer en bliksem, waardoor
boerderijen met hun rieten daken snel vlam hadden gevat, waren Qerle ten deel
gevallen. Het liep tegen het einde van de herfst en het oogstfeest stond voor de
deur. ledereen verzamelde zich bij de heilige eik op Toterfout en men wist dat er
dit keer een groot offer gebracht moest worden vooraleer men zich aan de
feestelijkheden kon overgeven.

De priesteres had de goden een paar dagen geleden gevraagd wat ze wilden:
waren het dierenoffers voor Mars en Hercules? Graan? Nee, het moest een
mensenoffer zijn dit keer, voor Jupiter zelf ...

Twee personen waren direct gedoodverfd als slachtoffer: Hilla en Fedde.

Hilla was de vrouw die een jaar geleden in verwarde en hongerige toestand was
gevonden in het bos en zich haar afkomst of wat er gebeurd was niet meer wist te
herinneren. Nadat men haar een week had verzorgd mocht ze blijven want ze
bleek over veel kennis van geneeskrachtige kruiden te beschikken. Fedde was het
jongste kind uit de stam, een jaar geleden geboren maar met een zwakke
gezondheid. Sinds de aanwezigheid van deze twee was het onheil begonnen.

Niemand van de stam wilde stemmen: de kruidenvrouw had veel goede
genezingen verricht en de baby wilde men het echtpaar dat al zo veel kindjes
had verloren, niet ontnemen.

De priesteres die het dichtst bij de boom stond, haalde een kistje tevoorschijn
waarin de houten lotstenen zaten. Terwijl zij de goden aanriep schudde zij de
plankjes in haar handen en gooide ze op een doek die voor haar op de grond lag
gespreid. De combinatie van de tekens en getallen wezen het offer aan. Hilla
moest het worden.

Hilla sloot haar ogen en dreigde door haar knieén te zakken. Direct werd ze
ondersteund door enkelen die haar naar voren brachten. Ze moest met haar
gezicht naar de eik toegekeerd staan en met de rug naar de priesteres die
vervolgens de zijkant van haar haren wegsneed tot aan haar hoofdhuid.

Hilla huilde zacht en bad tot de goden, doch wetend dat er geen ontkomen
meer aan was. Veel stamleden keken het tafereel met lede ogen aan en met
gemengde gevoelens, ze waren immers door de tijd aan Hilla gehecht maar
wisten ook dat dit een onoverkomelijke beslissing was.

Onder wat onverstaanbaar geprevel gericht naar de goden wond de priesteres
een fijn gevlochten bandje driemaal om haar hals, legde onder haar linkeroor
een schuifknoop waarna ze deze langzaamaan richting de hals dichtschoof.
Hilla werd opgevangen door twee mannen die haar wegdroegen met de stoet
achter hen aan.

Naar De Meeren, haar laatste rustplaats waar zij tot op de dag van vandaag nog
moet liggen.




LUDEKEN

Zuid-Ohrle, 10 september 235 n. Chr.

Vandaag zal er flink gegraven worden. Met een wichelroede is de juiste plek
bepaald en daar waar de actieve waterader loopt is de perfecte plaats om een
waterput aan te leggen. De juiste tijd om te gaan graven is nu omdat het waterpeil
op het allerlaagst staat.

De eiken segmenten in de vorm van rechthoekige eiken planken liggen al klaar. De
13-jarige Ludeken mocht vorig jaar voor het eerst mee naar het bos om een
geschikte eik te kappen. Nu veel ceremonién plaatsvonden in de Romeinse
tempeltjes die her en der verrezen waren, werd de heilige eik op Toterfout steeds
minder bezocht. Natuurlijk kwam het ter sprake: ‘dat is wel een pracht van een eik,
daar kunnen we met vele boeren gebruik van maken’, maar nee, niemand waagde
zich eraan het oude boomheiligdom te kappen. Bovendien stonden er genoeg
andere exemplaren die in aanmerking kwamen.

Er wordt met man en macht gegraven; acht meter doorsnee en bijna vijf meter
diep. Met scheppen, hakken, emmers en leren zakken betekent het ruim drie
dagen graven vooraleer de put bekist kan worden met de planken. Vervolgens zal
het zand weer teruggestort worden om de eikenschachten heen.

Ludeken kan de vrouwen die het rituele feestmaal voorbereiden in de nederzetting
horen zingen. ledereen is blij, want een eigen waterput is belangrijk en het feest
dat erbij hoort eveneens. Zo af en toe lopen er meisjes voorbij de kuil met armen
vol groenten, kruiden en bloemen die van het land zijn gehaald en proberen dan zo
dicht mogelijk langs de populaire Ludeken te lopen.

Wanneer deze hen een meer dan vriendelijke blik werpt duiken hun gezichten
giechelend achter hun waar en huppelen de meisjes verder.

Het water moet te allen tijde zuiver blijven, er mogen geen kinderen of dieren in
vallen en alleen een opstaande rand en een afdekking die dat vermijdt is niet
voldoende. Daarom zal de put ceremonieel worden ingewijd over 4 dagen.

De tante van Ludeken, een begenadigd pottenbakster, heeft voor deze
gelegenheid al een prachtig gepolijste amfoor weten te fabriceren die nu staat te
prijken in het centrum bij de grote linde en al menig ooch'’s en aaah’s heeft weten
te ontlokken.

Als iedereen zich dan rondom de put heeft verzameld zal zijn tante de amfoor aan
de priesteres reiken die op haar beurt de vaas zal vullen met een geheime
substantie van kruiden en kleine giften.

Zij zal de amfoor met beide handen omhoog tillen en met haar gezicht naar de
hemelgoden gericht enkele ceremoniéle spreuken opzeggen en vervolgens de
amfoor als offer voor de godinnen Hertha en Flora, die de aarde en het water
beheersen, in de put gooien.

Na een luid gejuich is het dan tijd om aan het welverdiende feestmaal te beginnen.

Als het verzoek tot de godinnen om het water te zegenen is verhoord, kunnen ze
het water met gerust hart drinken.




GOOSEWYN

Zand-Ohrle, 21 juni 406 n. Chr.

Het is een prachtige zomerse dag. Kinderen sjouwen al vanaf zonsopgang met
takken, stronken, planken en alles wat maar brandbaar is voor het grote vuur,
bestemd voor de ceremonie vanavond.

De zomerzonnewende wordt gevierd want de langste dag is aangebroken!

De vreugdevuren zullen de nederzettingen beschermen tegen duistere krachten,
die vrij spel hebben vanaf het moment dat de dagen weer zullen korten.

Die middag, onder de schaduw van de dikke linde, staat een groepje mensen
bijeen, geschaard rondom een enthousiast verteller. Het is Goosewyn, een
avonturier en handelsreiziger, 23 jaar geleden in het gehucht Halfmijl geboren
en gisteren teruggekeerd van wederom een lange reis.

Hij heeft altijd de meest fantastische verhalen en dit keer verhaalt hij over een
opmerkelijke man, die in het verre zuiden wordt vereerd. Hij heeft er over
gehoord toen hij in een paar dagen in Treveris verbleef. Over een man die zo'n
400 jaar geleden geleefd heeft en zo vele wonderen verrichtte, dat ze er nu nog
over praten. De vader van deze man is een god die alle goden tegelijkertijd is.

Goosewyn had de bewijzen van zijn bestaan met eigen ogen gezien: de moeder
van de eerste christenkoning en weduwe van een Romeins veldheer, had een
houten kruis, spijkers en een hemd van deze man laten opsporen en gevonden.
Goosewyn had het ook maar van horen vertellen en hij kan niet ophouden met
het vertellen van de meest ongelooflijke mirakelen.

Foto boven: 'Helena' assembilage 2014 EE.B

Links een relikwie met Der Heilige Rock, het doodshemd van Jezus,dat gevenden zou zijn in opdracht van keizerin Helena. (ca 1880).
Rechts een met de hand ingekleurde prent uit 1790. En een bedevaartmuntje uit 1936.
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ledereen staat met open mond te luisteren en kunnen het maar niet bevatten.
Een enkele god die ALLE goden kon vervangen: al die goden die hen duizenden
jaren gunsten hadden verleend? En dan zou er ook nog een vrouw zijn die alle
moedergodinnen kon vervangen als Nehalenya, Holle en Anna? Een gewone
vrouw, die was rondgereden op een ezel en zwanger was van een
schrijnwerker?

Ondanks dat iedereen aan zijn lippen hangt besluiten ze zijn verhalen op het
einde van de middag naar het land der fabelen te sturen, enerzijds bang dat hun
eigen goden zich zullen wreken en er werkelijk onrust uitbreekt onder de
dorpsbewoners. Anderzijds: geen goden, geen feestelijke ceremonie vandaag!

Die avond wordt er als vanouds gedanst en gezongen en springen verliefde
paartjes door het vuur om hun liefde te bezegelen en nog intenser te maken,
roepen kinderloze echtparen de godinnen aan hen snel kinderen te laten krijgen
en dartelen her en der naakte figuren tegen de avondschemering over de heide.

De volgende dag wordt het as van het grote vuur over de landerijen gestrooid
zodat ook de aarde extra vruchtbaar zal zijn en is iedereen het verhaal van
Goosewyn alweer vergeten.




CUNEGONT

Sittert 15 oktober 674 n. Chr.

Een motregentje bevochtigt de bosjes laurier en buxus waardoor de groene
blaadjes zachtjes met het ritme van de regen meebewegen. Ze liggen verspreid
over het erf, dicht bij het kleine grafje dat gisteren was gedolven.

Cunegont wankelt bij deze aanblik en zoekt steun bij haar man die een arm om
haar heen slaat en haar koude handen in de zijne neemt. Het is het vijfde kindje
dat ze dit jaar verloren hebben. De kinderen werden een voor een ziek. Door de
slechte oogsten van het afgelopen jaar konden ze hen slechts weinig voedsel
hieden wat ook nog eens eenzijdig van aard was.

Een bezoek brengen aan de heilige eik heeft geen enkel effect gehad. Tegen
beter weten in rende Cunegont in het begin nog naar de heilige eik om er een
strookje stof in een tak te knopen: het strookje wat een van haar zieke kinderen
met koorts die nacht om zijn hoofd of nek had gedragen.De eik zou dan de
koorts overnemen.

Haar man had ook nog geprobeerd wat nagelknipsel van zijn dochtertje in een
gaatje wat hij in de bast van de eik geboord had, te stoppen, maar het mocht
niet baten. Het was alsof de goden hen hadden verlaten.

Sittert 22 oktober 674 n. Chr.

Gebroken van verdriet hebben ze niets meer kunnen en willen eten.

De dorpsgenoten besluiten hen samen in één enkele kist te begraven.

Geen crematies meer, zoals de goden voorheen bevolen, maar begraven in een
kist op het eigen erf.

Ook de sceatta, het muntje in de mond voor de overtocht naar de overkant
hoefden ze niet meer. Het vertrouwen in de goden hadden ze zo goed als
opgegeven.

De maaltijdresten plus twee amforen met drank staan droog onder een dakje
van hout: het eenzame restant wat was overgebleven van de
afscheidsceremonie van de dag ervoor en dat nu aan Cunegont en haar man
wordt meegegeven.

Nadat hun lichamen zijn bewierookt en begraven wordt er flink gegeten en
gedronken, gedanst en hard gelachen. Want door hard te lachen zouden de
goden, in zoverre ze nog bestonden, hen niet meer terug laten keren.




LAMBERTUS

Martfelden, 8 april 695 n. Chr.

Ruim vier eeuwen nadat Goosewyn onder de linde in Zandoerle voor het eerst
heeft verteld over de wonderdoener en zijn goddelijke vader, heeft de
nieuwsgierigheid van een aantal dorpsbewoners het van de twijfel gewonnen.

Steeds vaker hoort men dat mannen in lange pijen en een kaal hoofd met een
ring van haar, boeiend kunnen vertellen over de nieuwe religie. En vanmiddag
komt Lambertus naar Martfelden. Er is gezegd dat iedereen die hem maar
horen wil zich naar de dikste eik, net buiten Martfelden gelegen, moet begeven.
Want dat doet hij het liefst: vertellen onder de dikste eiken, die wellicht nog als

boomheiligdom dienen. Ock Jelmer en zijn buurman zijn van plan erheen te
gaan.

Sommigen schuiven net als Jelmer schoorvoetend aan, terwijl andere
enthousiastelingen al enige tijd ongedurig op de grond zitten te wachten totdat
Lambertus de groep groot genoeg vindt om te beginnen met vertellen.

En hij begint met de meest boeiende verhalen over wonderen en genezingen,
over mensen die plotseling kunnen lopen of plotseling kunnen zien, alleen maar
omdat deze man hen heeft aangeraakt. Geen tovenarij, geen kruidenmengsels
of geheime spreuken. Hij schijnt ook over het water te kunnen lopen en uit het
niets broden en vissen tevoorschijn laten komen zodat iedereen genoeg te eten
heeft.

Als hij ziet dat de toehoorders zich meer en meer ontspannen en hun scepsis
ogenschijnlijk laten varen, gooit hij het langzaam over een andere boeg. Dat het
wel zo is, dat deze god van alles voor je wil doen en je rijkelijk met een eeuwig
leven zal belonen in het Walhalla, maar dat je daarvoor wel het een en ander
zult moeten laten en ook zult moeten doen.

Deze god duldt geen afgoderij, dus het moet een beetje gedaan zijn met offers
brengen in de vorm van dieren en het maken van afgodsbeelden en wichelarijen
en spreuken en zeker met het vereren van al die andere goden.

De Martfelders luisteren aandachtig en sommigen fronsen hun voorhoofd ... het
Latijn en de wijze woorden die Lambertus gebruikt kunnen ze niet helemaal
volgen maar wekt wel hun nieuwsgierigheid.

Jelmer en zijn buurman die op een afstandje hebben staan luisteren met hun
armen over elkaar besluiten weg te gaan. Ze hebben zo hun twijfels over de
goede bedoelingen van deze man. Hij mag er dan wel zachtaardig uit zien, een
bepaald soort angst boezemt hij bij hen wel in.

Ze besluiten het er verder niet meer over te hebben en Jelmer loopt nog even
langs het oude beeld dat zijn voorvaderen steeds goed hebben weten te
onderhouden. Om te kijken of het hout of het bindvel moet worden vervangen
of misschien toch om een teken te mogen ontvangen ...

Enige twijfel maakt zich van hem meester.







WILLIBRORDUS

Halfmijl, 3 augustus 703 n. Chr.

Met ontzetting kijken de bewoners toe ... wie heeft de heilige eik geschonden? Er
zijn duidelijke haksporen te zien op de grote stam en een aantal takken liggen
afgebroken naast het heiligdom. Een aantal dorpelingen waren erbij geweest.

Het was het werk van een nieuwe missionaris, Willibrordus, die hier verderop
landerijen had aangekocht en hier een aantal dagen zou verblijven.

Door heiligdommen stuk te slaan en te verwoesten liet hij de dorpelingen zien dat
hun goden ze in de steek zouden laten ... wat hij ook verwoestte, er gebeurde
helemaal niets.

Hij heeft ook schedels en beenderen meegenomen van heiligen: vrome mensen
die volhardend steeds voor het christendom hadden gekozen ondanks gruwelijke
martelingen en daardoor grote bescherming genoten door deze ene god. Het
aanschouwen of aanraken van deze relieken zou geneeskrachtig zijn.

Hij spoort de mannen aan de komende dagen alle heiligdommen te kappen in de
buurt en als tegenprestatie oftewel troost staat hij toe om van het gekapte hout
een kapelletje ernaast bouwen dat het bestaande boomheiligdom kon vervangen.
Ook afgodsbeelden moeten worden vernietigd. Daarvoor in de plaats mag men
van de takken kruisbeelden en Mariabeeldjes snijden zodat er toch nog wat te
vereren valt.

Ook moet het afgelopen zijn met het ophangen van geslachte dieren in de boom
als offer voor de goden die hij demonen noemt. Wel het slachten zelf en
vervolgens samen feestelijk opeten als dank aan god omdat hij de dieren zou
hebben geschapen om de mens te voeden, is toegestaan

GULLINT
Martfelden, zondag 10 juni 768 n. Chr.

‘Snel, doorlopen voordat we te laat komen!

Een vrouw geeft haar beide kinderen een duwtje in de rug, ze zijn aan de late
kant en de feestelijke heilige mis gaat zo beginnen.

Vijf jaar geleden heeft heer Gullint de gemeenschap dit kerkje geschonken en
dat moet gevierd worden. Door de komst van de kerk is nu iedereen fatsoenlijk
christen geworden. Ook werkt een groot deel van de jongens en mannen als
lijffeigene op een van zijn dertien hoeven. De pastoor heeft de vorige week te
kennen gegeven vandaag een flinke duit voor in de offerschaal mee te nemen
als dank voor alles wat de heer Gullint voor de gemeenschap heeft gedaan. En
die duit mag besteed worden aan het verbeteren van het kerkje.

De kerk zit al aardig vol maar ze vinden met een beetje duwen toch een gaatje
op de achterste rij. Er klingelt een belletje en iedereen staat op. Wanneer de
pastoor achter het altaar staat geeft hij een teken met zijn hand dat iedereen
plaats mag nemen op de smalle knielbank. Dan begint hij uit een groot boek
voor te lezen.

Het Latijn wordt door niemand van de aanwezigen begrepen en de beide
kinderen kijken dan ook zeer verbaasd op wanneer blijkt dat moeder toch mee
blijkt te prevelen.

‘Wat zeg je nou allemaal moeder?’

‘Houd je mond jongen, dit zijn heilige woorden. Als je later groot bent, ken jij ze
ook. Het zijn een soort toverspreuken, al mag je dat niet zo noemen.’

Er zijn wel meer zaken die niet meer mogen en dat weet zij.
Vandaag zal de pastoor daarover mededelingen doen.

Bonifatius hakt een donar-eik om. Australische schoolplaat.



INDICULUS SUPERSTITIONUM ET PAGANARIUM

En de pastoor las voor:

Over godslastering bij de graven der doden

Over godslastering over overledenen

Over vuiligheden in februari

Over hutten of godenhuisjes

Over godslasteringen in kerken

Over heiligdommen in bossen

Over datgene wat ze op rotsen doen

Over de heiligdommen van Wodan en Donar

: Over de offers van sommige heiligen

10: Over amuletten en bindsels

11: Over offerbronnen

12: Over toverspreuken

13: Over voortekenen door vogels, paarden, rundermest en niezen
14: Over waarzeggers en voorspellers

15: Over wrijven van vuur uit hout

16: Qver hersens van dieren

17: Qver wat heidenen zien in het vuur en wanneer ze iets beginnen
18: Over onduidelijke plaatsen die ze als heilig beschouwen

19: Over (...) van de goede heilige Maria geheten

20: Over de feesten van Donar en Wodan

21: Over de maansverduistering

22: Over storm maken, over hoorn en bekers

23: Qver vuren rondom de dorpen om boze geesten buiten te houden
24: Over de heidense loop met gescheurde vodden en schoenen
25: Over dat ze zich een geliefde dode als heilig voorstellen

26: Over het godenbeeld uit deeg

27: Over godenbeelden van vodden

28: Over het godenbeeld dat ze door de velden dragen

29: Qver houten voeten en handen op heidense wijze

30: Over dat ze geloven dat vrouwen in de maan kunnen belezen,
zodat ze mensen het hart uit kunnen nemen

coNao Rl

Het is een lijst met een titel die ze niet eens uitspreken kan, laat staan
begrijpen, waarin alle oude rituelen en gebruiken staan beschreven die
verboden worden en de pastoor gaat ze vandaag kort en duidelijk opnoemen.
Het zijn er maar liefst dertig. En hij zal er persoonlijk op toezien en optreden
wanneer ze toch nog worden uitgevoerd.

Het is nu rigoureus afgelopen met die godslasterende, heidense praktijken,
zowel in het openbaar met anderen als ook stiekem in je eentje.

Het is nogal wat en zeker om te onthouden. En wat dan met de jaarfeesten
waar iedereen zo naar uitkeek? De pastoor stelt zijn schapen gerust.
Feesten moet, maar we gaan het anders noemen en anders vieren.

Blijft allen trouw naar de kerk komen, dan zul je het precies horen.

Zo gaan we niet meer de zonnewende vieren op 21 juni: dat zondige feest
wordt vervangen door het Sint-Jansfeest, drie dagen later, dus dat is over twee
weken. De volgende keer zal ik jullie allemaal vertellen over deze hijzondere
heilige, Johannes de Doper.

Zorgt dat ge voortaan op tijd in de kerk zijt!




MECHTELT

Sittert, 20 april 814 n. Chr.

In Sittert moet een nieuwe waterput gemaakt worden en daarvoor wordt een
mooie dikke boom uitgezocht op Toterfout in de bossen. Daar staat nog een
eeuwenoud exemplaar; dat het ooit een heiligdom was schijnt niemand te
deren, er is een put nodig.

De boom wordt gekapt en 100 meter verderop slaat een doofstomme
schapenhoedster, Mechtelt het tafereel gade. Het doet haar pijn, ze vertoefde
graag op de plek waar de eik stond. Nadat de stam, die men eerst door tweeén
had gedeeld en uitgehold, was weggesleept loopt ze naar de afgehakte kruin
toe en trekt er een mooie tak tussenuit. Met zicht op haar gemoedelijk
grazende schaapjes, heeft ze een beschut plekje gevonden onder een
bloeiende meidoorn, neemt een zakmes uit haar leren buidel en begint te
shijden.

Elke vrije minuut, ook als de schapen op stal zijn, werkt ze aan het beeldje.
Wanneer het te donker wordt om eraan te werken wikkelt ze het in een linnen
doekje en verstopt het in haar tas.

Het is een vrouwelijke gestalte met een kindje op haar armen. Niet verfijnd
maar duidelijk herkenbaar en met liefde gesneden.

Maruilde, 16 februari 815 n. Chr.

Mechtelt klopt na lang aarzelen aan op de deur van de pastorie.

Pastoor Alfger zwaait daar al een paar jaar de scepter en Mechtelt hoopt dat
haar beeldje een plaatsje in zijn kerkje krijgt. De koster doet open en vraagt
haar hem te volgen. Schoorvoetend loopt ze hem achterna, naar een klein
vertrekje waar Alfger haar met een nieuwsgierige blik ontvangt.

Hij bekijkt het de houten sculptuur en haalt er duidelijk een Maria met kindje uit,
maar helaas niet bijzonder genoeg, vindt hij, om het in de kerk te plaatsen.
Bovendien staan de nissen al vol met beelden die van omgekapte
heiligdommen gemaakt zijn.

Maar hij voelt ook dat het beeldje met veel liefde gemaakt is en ziet de
teleurstelling in het gezicht van Mechtelt. Pastoor Alfger stelt haar voor een
hele mooie eik te zoeken om het daar een plek te geven. Een geheime plek,
waar zij alleen vanaf weet zodat ze er nog vaak naar terug kan komen.

Mechtelt houdt het beeldje nog jaren lang bij zich en wanneer zij met haar
schapen langs de Gender trekt, ziet zij plots een oude eik staan die haar nog
nooit eerder is opgevallen. Ze twijfelt geen moment: dit is de plek! Ze klautert
handig met Maria in haar rugtas zo hoog mogelijk in de boom en zet het beeldje
stevig in de oksel van een tak, alleen zichtbaar als je het weet.

En daar blijft het staan, jaar in jaar uit.
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MARIA

Merfelt, 21 juni 1264 n. Chr.

Op deze zinderend hete middag slenteren de bevriende buurjongens Dirck en
zijn vriend Wouter op de beboste oever van de Gender.

Vanochtend hebben ze hun vaders geholpen met het gras maaien op het open
veld en na gedane arbeid is verkoeling zoeken aan de rivier een goede
beslissing.

‘Als jullie dan toch gaan, kijk dan even waar nog voldoende artemisia en
ridderspoor staat voor de St. Janswis!’, had Wouters moeder nog nageroepen.
Dat waren de twee kruiden die nog ontbraken voor de boeketten om aan de
deur te hangen over drie dagen.

De twee vrienden fantaseren al over het komende feest van de langste dag: wat
zal er te eten en te drinken zijn en met wie zullen ze door het vuur gaan
springen?

Ze hebben helaas hetzelfde meisje op het oog en als na wat speels heen en
weer geduw en getrek besloten is dat Dirck verbrande voetzolen mag gaan
halen met de mooie Hilde, is het tijd voor een frisse duik in het riviertje.

Ze besluiten in een boom te klimmen en er vanaf een tak in te duiken en dan
gebeurt het. Als Dirck bijna het punt heeft bereikt waarvandaan hij kan gaan
springen staat hij oog in oog met een beeldje. Het is oud en al wat verweerd
maar het is absoluut de heilige maagd met kindje Jezus.

Dirck neemt het mee naar huis en laat het aan zijn moeder zien. Samen maken ze
het schoon en zetten het voor de haard opdat het een beetje kan drogen.

Ze beschouwen het niet als een wonder: er zijn veel houten beeldjes gemaakt en
gevonden door de eeuwen heen en dit beeldje was niet van dergelijke kwaliteit
dat het de moeite waard was om er meteen over te reppen.

0ok Wouter komt die middag na de vondst thuis en vertelt zijn ouders over het
gevonden beeld. Zijn vader, die nog steeds zoals zovelen niet overtuigd is van die
nieuwe religie en het nog even bij het oude houdt, is bang dat wanneer het beeld
van zijn plaats komt, het de goden ongunstig zal stemmen en geeft Wouter de
opdracht het beeldje bij Dirck op te halen en terug te zetten in de eik waar ze het
gevonden hadden. Zelf gelooft Wouter niet in de oude goden, maar naast het
respect voor zijn vader, is dit eigenlijk een mooie kans om een grap uit te halen
met Dirck.

Hij heeft de kans om zelf met Hilde aan de haal te gaan toch wel erg gemakkelijk
aan zich voorbij laten gaan, vindt hij bij nader inzien.

22 juni, 1264 n. Chr.

De volgende dag wordt Dirck wakker en bemerkt tot zijn schrik dat het beeldje er
niet meer staat ... Er ligt nieuw hout op het vuur, vader is thuisgekomen vannacht
en het zal toch niet ...

Nadat zijn vader hem verzekerd heeft geen hout op het vuur te hebben gegooid
dat op een beeldje leek, staat Dirck voor een raadsel.

Dan vertelt Wouter hem dat het beeldje misschien wel vanzelf is teruggelopen en
biedt aan om samen terug te gaan. En warempel: daar staat Maria weer hoog en
droog in de eik! Het wordt weer uit de boom gehaald en samen verstoppen ze het
beeldje in de boom naast het huis van Dirck.

23 juni 1264 n. Chr

Wederom krijgt Wouter die nacht opdracht van zijn vader het terug te zetten en
wederom haalt Dirck het de volgende ochtend weer op.

Thuisgekomen knutselt de moeder van Dirck op zijn verzoek snel een simpel
jurkje van een oud lapje in elkaar en vervolgens geeft Dirck het buiten een mooi
plekje in de lindenboom naast de boerderij. Verder denkt zijn moeder er niet over
na, ze is met enkele buurvrouwen druk bezig met het bakken van broden en het
maken van de St. Janswissen.



Die nacht, als iedereen ligt te slapen, sluipen twee donkere schimmen het
dorpje uit. Het zijn Wouter en zijn vader. De laatste had er nu wel genoeg van en
heeft die avond besloten samen met Wouter in het diepste geheim terug te
keren naar de eik om het beeldje voor eens en voor altijd hoog genoeg in de
boom te plaatsen zodat Dirck er simpelweg niet meer bij zou kunnen.

Het regent deze nacht en aangekomen bij de boom stelt de vader voor om in de
boom te klimmen. Daarvoor heeft hij wel een zetje nodig van Wouter want zijn
schoenen zitten onder de modder waardoor hij te weinig grip heeft op de bast.

'Zet het beeldje anders maar even op de grond zodat je beide handen vrij hebt
Wouter en geef het me daarna maar aan.’

Twee dagen later, 25 juni 1264 n. Chr.

Met grote voorzichtigheid zet de pastoor het wonderbeeldje in de zojuist
leeggemaakte nis in de kerk. Met een tevreden blik en een glimlach van oor tot
oor aanschouwt hij het beeld dat hedenmorgen is schoongemaakt en al
voorzien is van een gloednieuw jurkje. Het oude, met modder besmeurde
exemplaartje heeft hij in de kluis gelegd. Als bewijs, de toekomstige
pelgrimsstroom indachtig...

Een dag eerder, 24 juni 1264 n. Chr.

Wat was er een dag eerder gebeurd...

Gisterenmiddag begon het St.Jansfeest waar iedereen zo naar uitgekeken had.
Uiteraard is Dirck deze ochtend vroeg zijn bed uitgegaan om naar het
Mariabeeld te kijken om voor de derde keer te constateren dat het wederom
was verdwenen. Als een hazewind is hij naar de Gender gerend om Maria hoog,
zeer hoog in de eik, aan te treffen.

Pogingen om haar eruit te halen liepen op niets uit.

Nog harder is hij terug gerend en riep tegen iedereen op de markt die het maar horen
wilde dat Maria voor de derde keer helemaal zelf was teruggelopen!

Twee mannen stelden voor met hem terug te gaan om het met eigen ogen te
aanschouwen maar waarschuwden hem op voorhand wel dat er wat zou zwaaien
indien hij niet de waarheid had gesproken.

Nadat Dirck twee uur later luidruchtig de markt op kwam rennen met het Mariabeeld
hoog in de lucht gestoken, en ook de twee mannen vertelden dat het beeldje dermate
hoog in de eik stond dat Dirck dat nooit zelf gedaan zou kunnen hebben, raakte
iedereen ervan overtuigd dat er bovenaardse krachten aan het werk waren geweest.

Intussen was ook de pastoor gearriveerd en concludeerde blij enthousiast, dat ze hier
met een godswonder van doen hadden. Immers had het beeldje van Maria zelf
aangegeven op de plek te willen blijven waar ze werd gevonden. ‘Ze is zelf
teruggelopen gezien de modder op de zoom van haar kleedje en dus zal ze op die plek
vereerd gaan worden’, had hij gezegd.

Er werd geknield en er werden kruisen geslagen en iedereen wilde het even aanraken.
Daarna barstte het feest goed los en Hilde stond te trappelen om samen met Dirck
door het vuur te rennen; deze dag kon voor hem niet meer stuk!

En Wouter en diens vader? Die sloegen het euforische tafereel, waar Dirck als een held
op de schouders werd rondgedragen, met het schaamrood tot diep achter hun grote
boerenoren gade. Daarna hebben ze zich wijselijk meer dan tegoed gedaan aan het
gerstenat om de volgende ochtend te concluderen dat er echt geen weg meer terug
was en er niets anders op zat dit geheim levenslang met zich mee te torsen.

In de dagen die daarop volgden, werd Maria in haar eik teruggezet en startte men met
de bouw van een kapelletje om de boom heen. Al snel daarna kwam de
pelgrimsstroom op gang en vond de eerste wonderbaarlijke genezing plaats.

Toen Wouter en zijn vader hoorden van dit mirakel, haalden ze opgelucht adem en
bekeerden ze zich terstond. Immers: een beeldje dat kon genezen, ook al was het dan
niet zelf teruggelopen, was toch een bijzonder teken.

Maar verteld ... hebben ze het nooit.
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In 1888 heeft meester JACQUES CUIJPERS, (hoofd van de openbare school in
Zeelst, die een grote bijdrage heeft geleverd aan het in kaart brengen van
historische achtergronden van deze omgeving en met name de Mariaverering
alhier) zich weer eens verdiept in deze geschiedenis en volgens hem is een stuk
van de bemodderde zoom bewaard gebleven. Het zou zich in de kluis bevinden
van de kerk. Hierdoor wordt de echtheid nog eens extra benadrukt waardoor
bedevaarten georganiseerd blijven worden en voor dat doel worden er in 1909 voor
de laatste keer medailles geslagen.

In 1901 werd de eik nogmaals vervangen.

Dan breekt in 1940 de Tweede Wereldoorlog uit en wil men opnieuw het beeldje
goed beschermen tegen het oorlogsgeweld en geeft pastoor MARTINUS VAN DE
VEN de timmerman BERT GROENEN de opdracht een gat te maken in de
sacristievloer waar het beeld in bewaard zou blijven tot na de ocorlog. Alleen zij
beiden wisten ervan.

In de boom van de kerk worden ex voto's gehangen van zilver en goud uit
dankbaarheid voor de gebeden die worden verhoord. Er hangt van alles in: diverse
lichaamsdelen maar bijvoorbeeld ook dieren en zelfs een militair; die is er door
PIET VAN DER HEIDEN in 1949 zelf ingehangen toen hij veilig terugkeerde uit de
oorlog.

In 1953 wordt weer een nieuwe boom geplaatst en deze staat er anno 2019 nog
steeds.

Ondanks alle goede zorgen voor het beeldje was het toch behoorlijk beschadigd,
waarschijnlijk met regelmaat gevallen en vervolgens provisorisch gerestaureerd.
Daarom geeft in pastoor DONDERS in 2006 de opdracht aan JOACHIM VAN DEN
HEUVEL die het deskundig weet te restaureren.

In 2007 schrijft JACQUES BIJNEN, auteur, oprichter en voorzitter van Stichting
Historisch Erfgoed Veldhoven een boekje ‘In de kruin van de eikenboom’, een mooi
en wetenswaardig boekje met veel foto’s over de geschiedenis van OLV ter Eik.
(Eveneens onder meer auteur van Veldhoven, 4000 jaar geschiedenis van Oerle,
Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst 2005)

Wanneer in 2018 archeoloog FOKKO KORTLANG na de opgravingen van de oude
eiken waterputten, voordat de wijken Zilverackers en Huysackers worden
gebouwd, creatieven en kunstenaars de mogelijkheid geeft iets met het
opgegraven hout te doen, wordt ELLEN EVA BROUWERS op het allerlaatste
nippertje getipt en stuurt hem op de avond voor het uitzoeken van het hout nog
een verzoekje om deelname.

Bron: 'In de kruin van de eikenboom’ Jacg. Bijnen
2007 Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven

In de kruin van de eikenhoom
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Alle personen in dit hoofdstuk, behalve Lambertus, hebben nooit echt bestaan. De gebruikte
eigennamen als Moers, Jutta,Hilla, Ludeken, Goosewyn en Cunegont zijn wel originele
Germaanse namen die in deze regio met hoge waarschijnlijkheid voor kwamen.

TOTEFAT

Mogelijk een verbastering van 't Ode Fout’ wat staat voor het Woeste Woud. Later Toterfout.
Een gehucht in de gemeente Veldhoven en bekend om de prehistorische grafheuvels en
urnenvelden uit het neolithicum en midden bronstijd die er gevonden zijn.

(Pag 21-29, 4000 jaar geschiedenis, J. Bijnen 2005)

YULE

Het Germaans midwinterfeest oftewel de winterzonnewende. Ook wel Joelfeest genoemd. Na
de kortste nacht wordt het licht weer verwelkomd. Een aantal eeuwen later is het heidens
Yulefeest vervangen door het christelijke feest: kerstmis.

Een volle maan tijdens kerst of Yule wordt ook wel ‘de Maan van Yule’ genoemd: een vrij
zeldzaam gebeuren. De meest recente was, na 38 jaar, te zien in 2015. De eerstvolgende is pas
weer in 2034.

MARETAKKEN

De maretak ofwel vogellijm is het symbool voor het eeuwig leven en vruchtbaarheid. Na de
kerstening bleef dit oude gebruik in stand in de vorm van de mistletoe.

Volgens Plinius de Oudere (Romeins militair, letterkundige en amateurwetenschapper) werd de
midwinterceremonie geleid door een in wit geklede druide. Hij sneed de maretak met een
gouden sikkel uit de heilige eik. Daarna slachtte hij de offerdieren en dompelde de maretak in
water wat dan als bescherming tegen zieken en onheil werd gebruikt. Deze offergaven waren
bestemd voor de geesten van de vruchtbaarheid, zoals de godin Freya.

Het is niet aannemelijk dat druiden en Freya hier in Veldhoven werden vereerd, zij horen meer
thuis bij de noordelijke stammen en de Kelten in dezelfde periode.

DIERENOFFERS werden veelal aan de romeinse goden Mars en Hercules gewijd.
(De Germania, Tacitas,100 Jr n Chr.)

OHRLE
De meest oorspronkelijk bekende naam van het plaatsje Oerle in 1249, in de volksnaam ook wel
Oers genoemd. Qer betekent: iets groots, ouds en oorspronkelijks, belangrijk. Le komt vanuit
loo, lo wat vaak als bos of open plek in het bos. Oerle betekent dus: oude open plek in het bos.
MARTFELDEN

vroegst bekende naam van Meerveldhoven 775 n. Chr.

Maruilde in 815, Merefelt, verkort tot Mirfelt en Merfelt 1306

HERLE

De meest oorspronkelijk bekende naam van het gehucht Heers in 1279. (zie ook Jutta)

(Pag 13-14, 4000 jaar Veldhoven, J. Bijnen 2005)
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HEILIGE EIK, BOOMHEILIGDOM

De vroegste aanwijzingen voor de aanwezigheid van de mens op Veldhovens grondgebied
stammen uit de periode 10.000-8000 v. Chr.

(Pag 21 Veldhoven, 4000 jaar Veldhoven, J. Bijnen 2005)

Ook de eerste eikel bereikte omstreeks deze periode de omgeving van Veldhoven. De machtige
eik was voor de prehistorische volkeren het kanaal tussen de goden en de mensheid. De eik
wordt gezien als de koning van het bos: de vrijstaande eik is symbool van (mannelijke) kracht,
seksualiteit, macht en een lang leven. Hij is verbonden met vuur en vruchtbaarheid en tevens
zinnebeeld van gastvrijheid. (www.destemderbomen.nl/pages/artikelen/art_eik.htm)

In de late ijzertijd vindt men vooral heilige plekken in de natuur: overgangsplekken tussen
hemel en aarde, water en land, opperviak en diepte: moerassen, bossen, bomen en bronnen.
Voor speciale gelegenheden lagen ook heiligdommen buiten de nederzetting, in het bos. Dat
was dan vaak een open plek, omheind met een of meerdere heilige bomen waarvan de eik
gewijd was aan de oppergod. Behalve als religieuze plek konden ze ook als vergader -
inwijdings- en gerechtsplaats gediend hebben.

De Germanen hadden een ritueelmeester in hun midden die een religieuze functie had. De
allerbelangrijkste handelingen werden door hem of haar uitgevoerd en de andere handelingen
werden door de bevolking zelf gedaan. De verering en het offeren was voornamelijk individueel -
en zelden als groep. Verder was er ook iemand met helderziende mogelijkheden die de plek van
het heiligdom aanwees (dit was niet de ritueelheelmeester).

(Heidens Nederland, Judith Schuyf,1995)
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Een heilige plek voor de Germanen had de volgende kenmerken: L |
het heiligdom was gesitueerd op een kruispunt van leylijnen en rond de heilige plek lag een 1 |
magische cirkel. d
Na de romeinse bezetting was het aantal ritueelmeesters en druiden sterk afgenomen, mensen t
met kennis waren veelal verdwenen en de bevolking was grotendeels op zichzelf aangewezen. L
Wanneer een boom stierf dan werd er vlakbij een nieuwe boom geplant of er een gezocht op
helderziende wijze. (www.leylijnen.com)

De boom zou het lichaam van de boomgeest zijn, maar later zag men de boom als een
verblijfplaats die men naar believen kon verlaten. De ziel van de boom veranderde in een
woudgod, die men zich al gauw in een menselijke gedaante voorstelde. De eigenschappen van
de boom werden overgebracht op de automorfe god: hij kon regen laten vallen, de zon laten
schijnen, de kudden doen groeien en vrouwen vruchtbaar maken.

DONAR is de oppergod, de god van de hemel en de donder. De eik was in vrijwel geheel Europa
gewijd aan hem. Zijn positie was aanvankelijk belangrijker dan Wodan (die pas later een
belangrijke positie lijkt te krijgen) gezien zijn gelijkstelling met Jupiter en het bestaan van het
Thorshamertje, een klein hamervormig amulet dat ten tijde van de kerstening door overtuigde
heidenen werd gedragen als tegenhanger van het christelijke kruis.

(Pag 33, Heidens Nederland, Judith Schuyf, 1995)
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STRAFFEN TEGEN SCHENDEN VAN BOOMHEILIGDOM

Centraal bij de verering van bomen staat de gedachte dat alle levende wezens zielen zijn, men
nam dus aan dat ze alles konden voelen.

Meestal werd de dader gestraft op dezelfde manier waarop de boom verminkt was. (Meer
straffen worden beschreven in ‘Heidens Nederland’, J. Schuyf)
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BLONDE HAREN EN PRUIKEN

Blond haar was zeer geliefd in Rome: men bleekte of verfde het of men maakte pruiken van het
haar van Germaanse vrouwen die in grote hoeveelheden tegen zeer hoge prijzen werden
ingevoerd.

FIBULA

Is een mantel of doekspeld. Een siervoorwerp dat diens deed als sluitspeld voor
kledingstukken, meestal door vrouwen gedragen. De meesten werden van brons of ijzer
gemaakt, maar hoe rijker de drager van de speld, hoe mooier de versiering. De spelden konden
gedecoreerd worden met verf, half edelstenen, glas koraal of botten.

GODINNEN IN NEDERLAND

In Nijmegen in het Valkhofmuseum staat een bijzondere gedenksteen voor de godin Hurstgra,
gevonden in Tiel. Info van het museum:

De godin Hurstgra kennen we alleen van dit altaar. De naam is inheems en heeft waarschijnlijk
te maken met het Germaanse woord: hurst oftewel struikgewas.

In de Romeinse tijd werden in ons land waarschijnlijk talloze vrouwelijke godheden vereerd, die
vaak met een bepaalde plaats of streek waren verbonden: Exomna, Hludana, Nehalennia,
Seneugaega, Vagdavercustis en Viradecdis. Helaas is er weinig over hen bekend, maar hun
namen spreken nog altijd tot de verbeelding.

(Godinnen van Eigen Bodem, Ineke Bergman 2007)

GODENNAMEN EN DAGEN VAN DE WEEK
De namen van de oude Germaanse goden leven nog voort in de namen van de dagen van de
week.

In het latijn zijn deze genoemd naar de toen vijf bekende planten, de zon en de maan. Deze
namen waren gelijk aan de namen van goden.

Toen in de Germaanse streken de christelijke zevendaagse week werd ingevoerd werden de
Latijnse namen naar hun lokale Germaanse equivalent vertaald.

Dies Martis ( dinsdag) werd in verscheidene landen genoemd naar de God Tiwaz, in Nederland
echter naar zijn werkzaamheid: de rechtspraak

Dies Mercuri (woensdag) werd genoemd naar equivalent Wodan
Dies Lovi (donderdag) naar Jupiters equivalent Donar

Dies Veneris (vrijdag) werd genoemd naar Venus, equivalent Freya.
Zaterdag naar de romeinse god Saturnus

Zon-dag

Maan-dag

DE MEEREN

Meerveldhoven wordt al genoemd in een ocorkonde uit ca 775, destijds aangeduid met de naam
Martfelden, later ook wel Maruilde, Mirefelt, Merfelt en Merefelt genoemd. In de middeleeuwen
lag ten noorden van Meerveldhoven een moerasgebied genaamd ‘de Meren'’. Mogelijk is hieruit
de naam Merefelt ontstaan.

(Pag 13-14, 4000 jaar Veldhoven, J. Bijnen 2005)

MENSENOFFERS

Volgens Tacitus werden mensen aan de god Mercurius geofferd en in veen en moeras gelegd.
Het overgrote deel van de veenlijken die gevonden zijn, zijn afkomstig van jonge meisjes. Het
mensen offeren in het algemeen moest op een wijze gebeuren waarbij geen bloed mocht
vloeien. Veenlijken werden meestal gewurgd. De resten van de band of doek waarmee dit
gebeurde, zit soms nog om de hals.

(Pag 44, Heidens Nederland, J. Schuyf,1995)

HET VEENLIJKMEISJE VAN YDE

Veenlijk wat in 1897 in Drenthe is gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat het meisje tussen 54 v. Chr. En 128 n. Chr. is gestorven. Zij was op dat
moment 1.40 m groot en ca 16 jaar oud. Ze had een afwijking aan haar ruggenwervels
waardoor ze waarschijnlijk wat krom was en vermoedelijk ook mank liep. In 2014 maakten
onderzoekers uit het Duitse Mannheim een 3D scan van het veenlijk. Haar hoofd is voor de helft
kaalgeschoren en ze heeft een bandje met schuifknoop om haar hals. Dit bandje was
oorspronkelijk een tailleband en is niet geweven maar gemaakt in de sprangtechniek, een zeer
oude vlechttechniek.

Het is driemaal om haar hals gewonden en de knoop is onder haar linkeroor aangetrokken. Er is
een opening in de huid boven het linker sleutelbeen die het gevolg kan zijn van een messteek.
Onduidelijk is de reden van haar gewelddadige dood, het kan een straf zijn maar ze kan ook
geofferd zijn.

Filmpje: https://wikikids.nl/Germanen
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WICHELROEDE

Een instrument dat wordt gebruikt tijdens het wichelroeden lopen teneinde verborgen
waterbronnen, metalen, edelstenen, aardstralen, stoarvelden in huis en bijvoorbeeld leylijnen
op te sporen. De Y-roede bestaat uit een geheel en is eigenlijk de klassiek gevorkte tak van
hout.

De meest gebruikte wichelroeden tegenwoordig, is de L-vormige oftewel de Allemans
wichelroede: twee staafjes metaal die in en rechte hoek zijn omgebogen: het ene deel is
ongeveer 10 cm lang en het andere tussen de 30 en 40 cm lang.

Dat de wichelroede echt werkt is nooit wetenschappelijk bewezen.

PRIESTERESSEN

Zowel Julius Caesar als Tacitus schrijven over wijze vrouwen die door de Germanen als
profeten werden gezien en naarmate het bijgeloof toenam, zelfs feitelijke goddelijkheid. En dat
het bij de Germanen de gewoonte was dat deze priesteressen uitspraak deden van het lot en
van helderziendheid. Het waren oudere vrouwen die kennis en kunde omtrent sjamanisme en
profetie bezaten en sociaal zeer hoog werden gewaardeerd.

Met de komst van het christendom werden deze eens zo hoog gewaardeerde vrouwen als
heksen vervolgd en uitgemoord en leidde dit tot extreme polarisering van de rol van de vrouw in
de Germaanse samenlevingen.

(Volva mythologie)

Echter in de laatste decennia vindt er weer een opleving plaats op diverse plaatsen in Europa en
de VS. In Glastonbury worden er priesteresopleidingen gegeven die de oude Germaanse en
Keltische waarden weer doen opleven.

Meer informatie: www.marionbrigantia.com

WATERPUTTEN ALGEMEEN

Het aanleggen van een waterput was een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid waarbij
iedereen werd betrokken. De put werd doorgaans in het najaar aangelegd als de
grondwaterstand het laagst was. Het gat wat werd gegraven had soms een doorsnede van 7
tot 9 meter en wel een diepte van 5 meter.

In de Romeinse tijd werden meestal ingenieuze putconstructies gemaakt van zware eiken
planken en balken.

Het gebruik van forse eiken boomstammen, die vooraf in lengten van 2 tot 2,5 meter waren
gezaagd en gekloofd treft men vooral in de vroege tot aan de volle middeleeuwen aan.

Na 1250 komt men nog nauwelijks eiken boomstamputten tegen. Men neemt aan dat als
gevolg van grootschalige ontginning van het landschap de grote, vaak honderden jaren oude
woudreuzen op den duur nog nauwelijks voorkwamen. Een enkel exemplaar wat er nog zou
staan had ongetwijfeld nog een bijzondere mythische betekenis en mocht niet gekapt worden.
(Pag 131-133, Voordat Someren Someren werd, Fokko Kortlang en Evert van Ginkel 2016)

Naast graven zijn putten erg belangrijk binnen de archeologie omdat de situering veel kan
vertellen over de eens bestaande nederzettingen en de inhoud van de put over de leefwijze.
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WATERPUTTEN OMGEVING VELDHOVEN Wi
Van oktober 2016 tot juni 2017 heeft in het voor woningbouw bestemde gebied Huysackers
aan de westkant van Veldhoven een grootschalige archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
Maar liefst 16 hectare voormalig akkerland werd opgegraven. Het onderzoek heeft vele
bewoningssporen opgeleverd daterend uit de Midden Bronstijd (ca 1800 - 1500 v. Chr.) tot in de
Middeleeuwen (ca 1250 na Chr.).

Tijdens het onderzoek zijn maar liefst 42 waterputten opgegraven.

De waterputten die zijn teruggevonden reikten soms tot een diepte van 4 tot 5 meter onder
maaiveld en dateren uit de 1Jzertijd (ca 800 - 50 v. Chr.), de Romeinse tijd (ca 50 voor Chr. tot
250 na Chr.), de Vroege Middeleeuwen (650 — 1000 na Chr.) en de Volle Middeleeuwen (ca
1000 - 1250) .

0ok zijn enkele waterputten uit de 18de en 19de eeuw teruggevonden, waaronder putten
opgebouwd uit plaggen, met een wagenwiel op de bodem. Meestal werd de bekisting van de
waterputten gemaakt van hout, vooral eikenhout. Onder het grondwaterniveau is het hout goed
bewaard gebleven. Daarboven is het in de loop der eeuwen weggerot.

De manier van aanleggen en opbouw van een waterput verschilde per periode.

In de lJzertijd zien we grote diepe kuilen in natte laagten waar losse planken en balken in een
cirkel schuin zijn ingeslagen om de put open te houden.

In de Romeinse tijd zien we soms vakkundig gefabriceerde vierkanten houten constructies met
vier hoekbalken en daartegen geplaatste planken.

In de Middeleeuwen zijn de waterputten doorgaans gemaakt van uitgeholde eiken
boomstammen, waarvan de segmenten weer tegen elkaar zijn geplaatst in een diepe kuil.

De opgegraven waterputten zijn dus de houten neerslag van bijna 2000 jaar bewoning in het
gebied.

(Artikel Archeo, Fokko Kortlang 2018)
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WATERPUT OHRLE-ZUID

Voor het hele gehucht ( Oerle-Zuid) is derhalve slechts één Romeinse waterput gevonden,
waterput 1 WA. Het betreft een waterput met een vierkante houten bekisting. Rondom vier
grote aangepunte hoekpalen zijn rechthoekige planken horizontaal gestapeld. Tussen deze
wandplanken bevindt zich om de circa drie exemplaren een smallere balk met inkepingen, een
zogenaamde jukbalk, die de vier hoekpalen stevig uit elkaar houdt, zodat deze niet naar binnen
gedrukt worden door de grond rondom de planken.(...) Ervan uitgaande dat de waterput na de
bouw ervan, direct in het jaar van het kapseizoen of mogelijk iets later, nog zeker twintig jaar in
gebruik is geweest, leidt tot de conclusie dat de Zuid-Oerlese nederzetting pas na 250 na Chr. is
verlaten.

(Detail https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/24/
AR26816/100004_veldhoven_v6_archis.pdf)

CEREMONIE RONDOM WATERPUT

Water speelt een grote rol bij offeranden, het symboliseert een snelle doorstroom naar de
goden wereld. Waterputten werden met name in de eerste eeuwen na Christus vaak gewijd
door er offergaven in te gooien, zoals mooi gepolijste potten. Opmerkelijk zijn de grote
aantallen complete potten die zijn gevonden. Of men ze voor of na het in gebruik nemen van de
punt leegden, weten we niet. Naar de redenen kunnen we alleen raden. Misschien vroegen ze
de goden om goed water te schenken of bedankten ze de goden voor het gebruik van de oude B
put voordat ze deze achterlieten of een nieuwe groeven? ‘
(Archeo, Fokko Kortlang) i
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Hoogstwaarschijnlijk werden de potten ritueel gedeponeerd in kuilen, venen en waterputten,
vaak samen met bot, hout of metaal
(www.huisvanhilde.nl)




N IR
ﬁ% (lé%\\ Jl '};%n bk ;}«‘; 4&}4\\1 ! 7{-%@%

Ky

SUGIEN R

5

CUNEGONT

LAURIER EN BUXUS

Het oude natuurgeloof leeft nu nog steeds voort. Laurier en buxus zijn groenblijvende struiken
welke nog vaak op graven geplant worden als symbool van onsterfelijkheid. Het ophangen van
gewijde palmtakjes is een aloud beschermmiddel tegen demonen en duivels, lavendelzakjes in
de kledingkast: om kwade geesten te weren; het geven van rozen aan een geliefde, het vinden
van een klavertje vier etc etc.

(Uit: ‘Copendium van rituele Planten in Europa’ Marcel de Cleene en Marie Claire Lejeune 1999)

KINDERSTERFTE EN BEGRAFENISRITUELEN
Kindersterfte en begrafenisrituelen is tot op de dag van vandaag een gevoelig thema. Lees
meer: https://www.hetmaagdenkabinet.nl/2018/08/03/het-limbus-infantium/

DE BOOM ALS GENEESKUNDIG MEDIUM

In een later stadium werd de boom niet als personificatie van een god vereerd maar eigende
men geneeskrachtige eigenschappen aan de boom toe.

Zo had je de koortsboom, of je bloed vermengen met het sap van de boom, of het nagelknipsel
in een geboord gaatje in de stam stoppen, tegen hoofdpijn een draad driemaal om je hoofd en
dan om de stam winden, de spijkerboom tegen zweren, etc.

(Worden uitgebreider beschreven op pag 85-90 Heidens Nederland, J. Schuyf)

LANGZAAM DOET HET CHRISTENDOM ZIJN INTREDE

Paus Gregorius gaf in 601 zijn zendelingen als richtlijn mee de bekering tot het christendom
zachtjes aan te pakken en de cultusgebruiken en plaatsen niet aan te raken, maar wel hun
idolen uit te roeien.

Deze zachte Gregoriusstrategie is een van de redenen waarom de Merovingische Kerk sterk
Keltisch-Germaans-Romeins geinspireerd werd.

Tal van heidense natuurgodsdienstige feesten en gebruiken worden nu gekerstend:

de Germaanse joel(Yule)periode (winterzonnewendefeest) wordt de kerstperiode. Het Keltische
imbolcfeest (40 dagen na de winterzonnewende)leeft verder via de feestdag van de H. Brigid.
Het zomerzonnewendefeest werd gekerstend naar het St Jansfeest

het Keltische samhainfeest werd Allerzielen / Allerheiligen.

(Oost-Vlaamse Zanten 2002)

CITAAT PAUS GREGORIUS DE GROTE 601 N. Chr.

We zijn tot de conclusie gekomen dat tempels met afgoden in geen geval vernietigd moeten
worden. De afgoden moeten vernietigd worden, maar de tempels zelf moeten worden
besproeid met wijwater, er moeten altaren in worden gebouwd en relieken in worden gezet.
Want als de tempels goed gebouwd zijn moeten ze gereinigd worden van de dienst der afgoden
en gewijd worden in de dienst der ware godheid. Op deze wijze hopen we dat het volk, als het
ziet dat zijn tempels niet verwoest worden, zijn dwaalwegen zal opgeven en met des te meer
mensen bijeen zal komen op de van oudsher bekende plaatsen en zo de ware god zal leren
kennen en aanbidden.

En aangezien ze gewoon zijn vele ossen aan de demonen te offeren moet er maar een of
andere plechtigheid voor in de plaats worden ingesteld, zoals een wijdingsdag of de feestdag
van de martelaren wiens relieken er liggen. Bij zon gelegenheid mogen ze best kleine hutjes van
takken bouwen rondo de kerken sie eens tempels waren en door vroom te vasten de feestdag
vieren. Ze moeten niet langer dieren aan de duivel offeren, maar ze mogen ze doden op op te
eten ter ere van God en zo de Schepper van al te danken voor alles wat ze krijgen.

(Beda, Hist. Eccl. |, 30)

TWEE PERSONEN IN EEN KIST

In 2017 wordt een Merovingisch grafveld van 23 graven blootgelegd, waarvan 18 kistgraven,
dichtbij Zittard. De datering van de graven ligt (voorlopig) tussen circa 675 en 725.
Waarschijnlijk waren alle in het graf- veld begraven personen familie van elkaar, maar we weten
dat niet zeker. Door gebrek aan bijgiften in de jongere graven, is helaas te niet zeggen of de
graven van mannen of vrouwen waren.

WEél blijken er zeven kinderen te zijn bijgezet in de graven van kleiner formaat. Vijf van de
kindergraven zijn in een rij aangelegd aan het hoofdeind van graven van volwassenen. Een
kistgraf van een volwassene bleek de sporen van twee skeletten.

In een graf werd nog een man gevonden met een sceatta in de mond. Dat was een muntje als
‘betaling voor de overtocht’ hetgeen nog zelfs in de 16e eeuw bleef gehandhaafd, maar het is
wel een typisch heidens gebruik.

In die tijd heerste er een grote kindersterfte aan ziektes en misschien ook aan slechte voeding.
(Archeologie in Nederland | 2017 | 5, Fokko Kortlang)

In tegenstelling tot het cremeren van de doden en in urnen begraven, worden ze nu in kisten in
de grond begraven. Dit kan impliceren dat het christendom in dit gebied al zijn intrede heeft
gedaan.

Uit de wijze van begraving en het feit dat de Franken het christendom al geruime tijd kenden,
moeten we logisch concluderen dat de kleine gemeenschap in meerderheid christen was.
((Pag 54 Veldhoven 4000 jaar, J. Bijnen 2005))

DAKJE MET DRANK NA DE DOOD

Het begraven in kisten wil overigens niet zeggen dat men de voorchristelijke rituelen rondom
het overlijden achter zich had gelaten.

Zo bleef men de dode lichamen vaak nog bewieroken tegen boze geesten en hield men
dodenfeesten: het zingen van duivelse liederen, dansen, het aanrichten van een copieuze
dodenmaaltijd, waarbij de drank rijkelijk vioeide en de seksuele heldendaden van de
overledenen breeduit bezongen werden.

(Uit: Visitatieboek van bisschop Regino van Prum (8e eeuw)

Van het dodenmaal werd een deel, de sacrificia mortuorum, apart gezet voor de overledene.
Deze kreeg het soms mee in het graf als bijgift.

Ook werden er hutten of godenhuisjes (fanis) geplaatst naast het graf: tijdelijke dodenhuisjes
die dienden voor het dodenmaal in te plaatsen voor de reis naar het hiernamaals.

(Pag 35-36, Heidens Nederland, J.Schuyf)
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LAMBERTUS en WILLIBRORDUS

WIE WAS LAMBERTUS

Als eerst bekende missionaris kwam de later heilig verklaarde Lambertus in het jaar 695
hoogst persoonlijk in Meerveldhoven prediken. Bekend is dat hij dat voornamelijk tussen de
Dommel en de Aa deed. Veel kerken in Noord-Brabant en Limburg zijh aan hem gewijd. Zo ook
de kerk waar momenteel de eik staat in Veldhoven, welke tot 2013 de naam Lambertuskerk
droeg. De naam is veranderd in Christus-Koningkerk, genoemd naar de nieuwe parochie
Christus Koning, die in totaal zes voormalige parochies omvat.

WILLIBRODUS VERSUS VELDHOVEN

‘Volgens Frans Theuws is het erfgrafveldje van Veldhoven illustratief voor een aantal grote
veranderingen die rond 700 na Christus in de Zuid-Nederlandse samenleving plaatsvinden. Uit
een aantal oorkonden blijkt dat missionaris en latere bisschop Willibrord (685-739) een aantal
grondschenkingen krijgt van aristocraten. Dit duidt op de opkomst en reorganisatie van
regionaal grootgrondbezit. Onze Veldhovense boeren waren hier niet alleen getuige van, maar
maakten deel uit van deze veranderingen. Onduidelijk is het of het vrije boeren waren. Toch
vormden zij een klein maar niet onbelangrijk radertje in het grotere politieke en sociaal-
maatschappelijke mechaniek. Ongetwijfeld hadden ze van hun tijdgenoot Willibrord gehoord.
Héél misschien zelfs hebben zij ooit zelf Willibrord de hand geschud’

(Archeologie in Nederland | 2017 | 5, Fokko Kortlang)

KAPPEN VAN HEILIGE EIKEN

Evenals Bonifatius heeft ook Willibrordus mee gedaan aan de ‘ontheidening’ van Nederland en
verwoestten ze samen en onafhankelijk van elkaar diverse heidense heiligdommen als
onderdeel van de kerstening.

PAUS EN RELIEKEN
Vanuit Rome heeft Willibrordus de paus gevraagd wat relieken mee te geven van heiligen, grote
nieuwe voorbeelden van hoe goed te leven, want mensen willen tastbare bewijzen.

GULLINT
]
b f A A
HEER GULLINT Y !‘ d
Uit historische bronnen is bekend dat er vanaf 755 een kerkgebouw in Meerveldhoven heeft & o 1
gestaan, waarschijnlijk in het begin van de 7e eeuw door de eigenaar (heer) van het Frankisch b

domein op eigen grond gebouwd. De heer stelde, omdat hij daardoor ook eigenaar was van de st
kerk, stelde een ‘eigenpriester’ aan. Later deze eeuw schenkt de op dat moment zijnde >
eigenaar, genaamd Gullint, de Abdij van Lorsch dertien hoeven met lijfeigenen en het kerkje.
(Pag 55, Veldhoven 4000 jaar J. Bijnen)

INDICULUS SUPERSTITIONUM ET PAGANIARUM
(Lijst van bijgelovige en heidense gebruiken) -
Dit manuscript bevat een lijst van 30 verboden gebruiken door de heidenen, welke is v
opgemaakt in kerkelijke kring, waarschijnlijk rond het einde van de 8e eeuw. ™l

In de lijst worden voornamelijk vereringen opgesomd op heilige plaatsen in de natuur als .

bomen, stenen en bronnen. Verder worden toverspreuken, wichelarij, het gebruik van amuletten

verboden evenals rituelen bij overlijden, feesten ter ere van de heidense goden als ook

aanbidding van de maan.

DE KERSTENING

0m de overgang soepeler te laten verlopen heeft de Kerk veel heidense gebruiken
overgenomen. Bijvoorbeeld het wijwater, het branden van kaarsen en wierook, het dragen van
witte kleding, het vasten, het branden van kaarsjes in de dennenboom tijdens
winterzonnewende, welke de levenshoom was voor de Germanen.

(Pag 44, Godinnen van eigen Bodem, Ineke Bergman 2007)




DE MARIALE RELIEK

De Bemodderde Zoom wordt door Jacques Cuijpers, hoofdonderwijzer te Zeelst,
aan zijn beschrijving van de oorspronkelijke legende toegevoegd in 1888:

‘Mogen wij geloof hechten aan het volksverhaal, dan kon men aan den zoom van 't
kleed duidelijk bemerken, dat het beeldje zelf den slijkerigen bodem had
bewandeld, die leidde van des landsmans woning naar den Eik; want die zoom

was met een rand van verdroogd slijk als omboord'.
(Pag 20-210nze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven, J. Cuijpers 1888)

‘Deze Mariale reliek, een fragment uit het onderkleed (‘ex subucula’) van Maria die
zich in de kluis van het parochiearchief bevindt, is slechts beperkt object van
verering geweest. Het authenticiteitscertificaat is op 25 juli 1866 getekend door
prior Josephus Maria van de Achelse Kluis.

De reliek was ter beschikking gesteld door de pauselijke sacrista en titulair
bisschop van Porphyrio, J.B. Menochio die op 22 juni 1816 voor de echtheid van

de reliek instond'.
(Pag 588 Bedevaartplaatsen in Nederland/2 Noord-Brabant, Margry & Caspers 1998)

Op een zomerse dag in Veldhoven 2018

Hopend een blik te kunnen werpen op en er een foto van te mogen maken,
contacteer ik de pastorie van Christus-Koningkerk, eerder de Sint Lambertuskerk
geheten, waar ook de boom staat met O.L.V. ter Eik. Ik word van harte uitgenodigd
om eens langs te komen en de mail wordt afgesloten met: 'de koffie staat vanaf
10.00 bruin!.'

Vol verwachting treed ik twee dagen later de kantine van de pastorie binnen en met
schijnbaar hetzelfde gevoel kijken zo'n zes mensen mij aan. Nadat een heerlijk bakje
is ingeschonken komt al vrij snel de vraag: "Dus u bent op zoek naar een stukske
stof met modder?" En ik zeg: "ja zeker!" en wil al snel mijn kopje leeg drinken, omdat
ik niet kan wachten om het te zien.

"En dat zou hier in d'n kluis moeten liggen? Maar vrouwke, dat is hier niet hoor, nooit
geweest, ook nooit van gehoord dat het hier zou zijn. Enne...tis maar een legende,
van die zoom dan, denk je niet?"

Ik weet mijn teleurstelling nauwelijks te verbergen maar om hen niet te laten
twijfelen aan mijn realistisch denkvermogen, antwoord ik met een resoluut:
'ja-maar-natuurlijk’ en kijk beduusd naar de 'kuukskes' in het blik die uitnodigend op
de tafel staan. 'Pak maar gerust, ze staan ervoor". Ook weet men me te vertellen dat
de medailles er al jaren niet meer zijn en krijg als tip mee om eens bij de
heemkundekring te gaan informeren.

Toch geef ik het niet op: er moet immers een stukje bemodderde stof bestaan
hebben op 22 juni 1816 (tweede alinea). Relieken werden in die tijd gewoon
gemaakt als ze niet echt bestaan hadden. En nog steeds overigens ...

Christus-Koningkerk (bedevaartkerk)
Kapelstraat-Zuid 18-20, 5503 DA Veldhoven
Telefoon: 040 253 2231
www.christuskoning.nl



MEDAILLE van ONZE-LIEVE-VROUW-TER-EIK van Meerveldhoven

(Bron: J. Bijnen, Stichting Historisch Erfgoed Eindhoven)

Al vele eeuwen komen van heinde en verre gelovigen in de maand mei naar de kapel van
Meerveldhoven voor de verering van Maria.

Bij gelegenheid van het gouden jubelfeest van de heringestelde parochie kwam er in 1909
een medaille van O.-L.-Vrouw ter Eik op de markt, geslagen bij de firma Delaunay et Partant
te Saumur (Frankrijk), naar een ontwerp van de Eindhovense edelsmid directeur van de
academie H.(Driekske) van Gardinge(n).

In een officiéle overeenkomst was het recht om een medaille te slaan overgedragen op de
pastoor van Meerveldhoven. Hierbij was de bepaling opgenomen dat de matrijs eigendom
bleef van de kerk, maar bij de firma Delaunay et Partant zou blijven berusten.

De koster van de Meerveldhovense parochie kreeg het verkoopmonopolie en hij ontving %
cent per verkochte medaille.

De medailles werden geslagen in twee uitvoeringen, te weten in messing en in aluminium.
Het messing exemplaar kostte destijds 3 cent per stuk, de uitvoering in aluminium 6 cent.
Afmetingen: breedte 17,8 mm, hoogte 21,0 mm en dikte 1,0 mm.

Uitgegeven medailles waren reeds in de kapel gezegend en aangeraakt aan het miraculeus
beeld van Maria.

De medaille toont aan de voorzijde de afbeelding van het vereerde Mariabeeldje met het
opschrift ‘0.L. VROUW TER EIK BID VOOR ONS'’ en aan de keerzijde de parochiekerk uit

de periode 1888-1911 met de tekst 'GENADEOORD VAN 0.L. VROUW

MEERVELDHOVEN'.

Zeer waarschijnlijk heeft de eerste productie (totaal 100 gros (1)), in de behoefte voorzien,
daar er geen aanwijzingen van een vervolgbestelling zijn gevonden.

Veldhoven, november 2018 'Een persoonlijk mirakeltje'

Na langdurig zoeken op sites, beurzen, navragen in naburige kloosters, adverteren in
diverse vakbladen en erfgoedwebsites en briefjes plakken in bejaardentehuizen,
moest ik de conclusie trekken dat deze medaille absoluut zeldzaam was en
onbereikbaar zou zijn voor mij. De stoute schoenen aan getrokken en de auteur
gebeld van Veldhoven 4000 Geschiedenis, Jacques Bijnen, waar de bron van deze
foto vandaan scheen te komen. We maakten een afspraak. Wat een inspirerende
ontmoeting en met als klap op de vuurpijl en vooral de slagroom op dit taartje...
gunde hij mij de wonderbaarlijke medaille. De medaille wordt gekoesterd in het
eikeldopje dat zich in (ongelijmd) in het derde, goed afgesloten kastje over Maria
bevindt.



DE TURBULENTE EIKENROUTE:

25 kilometer fietsen of wandelen rondom Veldhoven

Gedurende 2019 ontwikkelde ik tevens een fiets- ¢.q. wandelroute die aansiluit op dit boek.

De route voert je zoveel mogelijk langs de mooiste en oudste (natuur)gebieden van Veldhoven
en hoe kan het anders...langs vele ‘heilige’ eiken en archeologisch interessante plaatsen.

De fragmenten uit mijn boek, die je via de markeringen kunt lezen, berusten deels op
historische feiten, gegoten in fantasierijke verhalen en verteld vanuit de 'ooggetuigen’ uit die
tijd.

De tour schetst een vrij duidelijk beeld over hoe de kerstening in deze omgeving zou hebben
kunnen zijn verlopen. Van spannende verhalen over heidense rituelen aan het begin van onze
jaartelling, over begrafenisrituelen en waterputten, over hoe de heilige eiken vanaf de 7e eeuw
moesten worden gekapt tot aan Mariabeeldjes die zelfstandig terug liepen gedurende de
middeleeuwen en een boom IN een kerk...

Voor de speurders zijn er t.z.t. symbolen te vinden die momenteel als proef zijn aangebracht
op de plaatsen waar de fragmenten te lezen zijn.

Niet alle hoofdstukken zijn beschreven in de route-app. Mocht je het complete verhaal willen
lezen dan kun je mijn boek eerst gratis downloaden (sla volgende pagina om en klik op
betreffende QR-code).

Wanneer je echt geinteresseerd bent in het onderwerp raad ik je aan het boek of legende eerst
te lezen voordat je gaat fietsen.

De route zal in de toekomst worden aangepast wanneer de nieuwe wijken genaamd

Zilverackers en Huysackers gereed zijn. De aanpassingen worden automatisch in je link
doorgevoerd.

De onderstaande QR code brengt je direct naar meer informatie en de link naar de route.

Meer informatie over de fietsroute vind je ook via mijn website:
https://www. I/d p ikel/d

Een kleine waarschuwing...

De route kan elk moment van het jaar gereden of gewandeld worden, in de maanden mei,
juni en juli is de tour vanwege de talrijke wilde bloemen het mooist. Echter vindt de
eikenprocessierups dat ook. Zelf heb ik talloze malen in deze periode de route gefietst en
ondanks weinig tot geen beschermende kleding plus de vele eiken waarlangs de route voert,
heb ik absoluut geen last ervaren. Dat kan echter voor iedereen verschillend zijn, dus houd er
rekening mee indien je er gevoelig voor bent. Draag altijd een (zonnebril), en eventuele lange
mouwen en broek of panty. Raak de eiken niet aan. Mocht je toch een vervelende souvenir er
aan over houden, dan helpt een cooling gel het allerbeste.

En wie weet, helpt een kaarsje aansteken bij de allerlaatste 'heilige’ eik ook nog wel...

Veel plezier en laat je verrassen!
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Met bijzondere dank aan Fokko Kortlang voor je inspiratie, Jacques Bijnen voor de
boeken en de medaille en Ton voor je eindeloze ondersteuning en geduld.
En Jolanda van Asseldonk weer dank voor het corrigeren van de legende.

Augustus 2019:
Voor onbepaalde tijd zijn de vijf vitrines en het boek in Museum 't Oude Slot te Veldhoven
te bezichtigen.

De inhoud van dit boek is in zijn geheel terug te vinden op mijn website:
https://www.hetmaagdenkabinet.nl/het-turbulente-leven-van-een-veldhovense-eikel/

Ellen Eva Brouwers, ook auteur van 'Vrouwen Bestempeld' © 2014:
https://www.hetmaagdenkabinet.nl/vrouwen-bestempeld-boek/




'A Writer's Block' Ellen Eva Brouwers 2018

Archeologisch hout, uitgegraven in 2018 te Oerle. Gedateerd: late middeleeuwen.

Foto rechterpagina: detail achterzijde.
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